
Waarom	
  ben	
  jij	
  geboren?

Toen	
  ik	
  een	
  kleine	
  jongen	
  was,	
  zo	
  rond	
  mijn	
  twaalf	
  of	
  der5en,	
  begon	
  ik	
  mij	
  de	
  vraag	
  te	
  stellen	
  
"Waarom	
  ben	
  ik	
  geboren?"	
  en	
  "Wat	
  is	
  het	
  doel	
  van	
  het	
  leven?"	
  of	
  "Bestaat	
  er	
  echt	
  een	
  
Opperwezen	
  of	
  is	
  dat,	
  net	
  zoals	
  de	
  'kerstman',	
  niets	
  meer	
  dan	
  een	
  dikke	
  leugen?!".	
  De	
  

antwoorden	
  kwamen	
  pas	
  rond	
  mijn	
  zeven5ende.	
  Wat	
  ik	
  vond	
  in	
  de	
  pagina's	
  van	
  de	
  Bijbel	
  is	
  
namelijk	
  dat	
  Yahweh	
  (de	
  Naam	
  van	
  het	
  Opperwezen)	
  niet	
  alleen	
  echt	
  is	
  maar	
  dat	
  Hij	
  
daarnaast	
  het	
  meest	
  ontzagwekkende	
  plan	
  heeJ	
  met	
  de	
  mensheid!	
  In	
  deze	
  beknopte	
  
toelich5ng	
  deel	
  ik	
  graag	
  dat	
  plan	
  met	
  jou,	
  om	
  uit	
  te	
  leggen	
  hoe	
  je	
  deel	
  kan	
  zijn	
  van	
  dat	
  

hoogsteigen	
  werk	
  van	
  de	
  Levende	
  Schepper	
  van	
  het	
  universum.

HET	
  PLAN	
  VAN	
  YAHWEH	
  MET	
  DE	
  MENSHEID
In	
  Qoheleth	
  (Prediker)	
  1:1-­‐3,12-­‐18	
  vertelt	
  Sjlomo	
  (correcte	
  uitspraak	
  van	
  "Salomo"),	
  de	
  
rijkste	
  man	
  die	
  ooit	
  leefde,	
  dat	
  het	
  leven	
  zinloos	
  is.	
  Koning	
  Dawid	
  (correcte	
  uitspraak	
  van	
  
"David")	
  vroeg	
  in	
  Psalm	
  8:3-­‐6	
  aan	
  Yahweh	
  "Wat	
  is	
  de	
  mens,	
  dat	
  Gij	
  zijner	
  gedenkt,	
  en	
  het	
  
mensenkind,	
  dat	
  Gij	
  naar	
  hem	
  omziet?".	
  Het	
  antwoord	
  daarop	
  is	
  het	
  meest	
  ontzagwekkende	
  
antwoord	
  in	
  de	
  geschiedenis	
  van	
  de	
  mensheid.	
  Het	
  antwoord	
  is	
  namelijk	
  dat	
  de	
  Almach5ge	
  
Yahweh	
  zichzelf	
  als	
  het	
  ware	
  voortplant	
  door	
  het	
  menselijke	
  ras.	
  Laat	
  mij	
  dit	
  prach5ge	
  plan	
  
tonen	
  aan	
  de	
  hand	
  van	
  de	
  geïnspireerde	
  SchriJ.
Nog	
  voor	
  Yahweh	
  de	
  mens	
  schiep,	
  schiep	
  Hij	
  wezens	
  die	
  men	
  kent	
  als	
  "engelen"	
  of	
  beter	
  
vertaald	
  vanuit	
  het	
  Hebreeuws	
  zou	
  zijn	
  "(hemelse)	
  boodschappers".	
  De	
  leider	
  onder	
  hen	
  was	
  
Lucifer,	
  de	
  "lichtdrager",	
  die	
  zich	
  later	
  tegen	
  Yahweh	
  keerde	
  en	
  bekend	
  staat	
  onder	
  de	
  naam	
  
"satan/de	
  duivel".	
  Je	
  kan	
  hierover	
  meer	
  lezen	
  in	
  Ez	
  28:13-­‐18.	
  Hij	
  begint	
  daar	
  met	
  te	
  zeggen	
  
dat	
  satan	
  in	
  de	
  Tuin	
  van	
  E'den	
  was	
  en	
  in	
  vers	
  14	
  lezen	
  we	
  dat	
  hij	
  een	
  gezalfde	
  kheroeb	
  was	
  en	
  
op	
  de	
  Berg	
  van	
  Yahweh	
  was.	
  Vers	
  15	
  "Jij	
  was	
  perfect	
  in	
  al	
  jouw	
  wegen	
  van	
  de	
  dag	
  aan	
  dat	
  je	
  
geschapen	
  werd,	
  totdat	
  boosaardigheid	
  in	
  jou	
  gevonden	
  werd."	
  vers	
  17	
  gaat	
  verder	
  "Jouw	
  
hart	
  hief	
  zich	
  op	
  omwille	
  van	
  jouw	
  schoonheid...Ik	
  heb	
  jou	
  neergeworpen	
  op	
  de	
  aarde".	
  Zo	
  
zien	
  we	
  dus	
  dat	
  de	
  trots	
  van	
  satan	
  dat	
  zijn	
  ondergang	
  werd.	
  Zo	
  ook	
  vandaag.	
  Men	
  kan	
  verder	
  
lezen	
  in	
  Jes	
  14:12-­‐14	
  "Hoe	
  ben	
  jij	
  toch	
  uit	
  de	
  Hemel	
  gevallen,	
  Hillel	
  zoon	
  van	
  de	
  
morgenstond!	
  Jij	
  die	
  de	
  na5ën	
  verzwakt,	
  je	
  wordt	
  afgesneden	
  tot	
  de	
  grond	
  want	
  je	
  hebt	
  in	
  
jouw	
  hart	
  gezegd;	
  "ik	
  zal	
  opgaan	
  tot	
  de	
  hemelen,	
  ik	
  zal	
  mijn	
  troon	
  boven	
  de	
  sterren	
  van	
  Él	
  
plaatsen..."
We	
  kennen	
  het	
  resultaat.	
  Op	
  12:7-­‐9	
  spreekt	
  van	
  een	
  oorlog	
  in	
  de	
  hemel	
  en	
  satan	
  die	
  eruit	
  
wordt	
  gegooid.	
  We	
  weten	
  niet	
  hoelang	
  geleden	
  Yahweh	
  satan	
  schiep	
  of	
  wanneer	
  dit	
  verhaal	
  
plaatsvindt.	
  Wat	
  we	
  wel	
  weten	
  is	
  dat	
  de	
  herschepping	
  van	
  de	
  aarde,	
  inclusief	
  de	
  mens,	
  zo	
  
een	
  6000	
  jaar	
  geleden	
  was.	
  Men	
  kan	
  de	
  jaren	
  in	
  de	
  Bijbel	
  optellen	
  vanaf	
  Adam,	
  de	
  eerste	
  
mens,	
  tot	
  aan	
  de	
  5jd	
  van	
  de	
  Messias	
  en	
  dan	
  krijgt	
  men	
  ongeveer	
  4000	
  jaar.	
  Wat	
  we	
  ook	
  zeker	
  
weten	
  is	
  dat	
  sinds	
  de	
  geboorte	
  van	
  de	
  Messias	
  er	
  iets	
  meer	
  dan	
  2000	
  jaar	
  voorbij	
  is.	
  Sinds	
  de	
  
herschepping	
  van	
  de	
  wereld	
  met	
  Adam	
  en	
  Hawa	
  (meestal	
  verbasterd	
  tot	
  "Eva"),	
  is	
  er	
  dus	
  
bijna	
  6000	
  jaar	
  voorbij.	
  Waarom	
  spreek	
  ik	
  trouwens	
  over	
  een	
  her-­‐schepping	
  van	
  de	
  wereld?	
  
Omdat	
  we	
  al	
  gezien	
  hebben	
  aan	
  de	
  hand	
  van	
  de	
  SchriJ	
  dat	
  Yahweh,	
  hemelse	
  boodschappers	
  
of	
  engelen	
  schiep	
  nog	
  vóór	
  Gen	
  1.	
  Als	
  men	
  daarnaast	
  Gen	
  1:2	
  leest	
  dan	
  staat	
  daar	
  dat	
  de	
  
wereld	
  "woest"	
  en	
  "ledig"	
  was.	
  Deze	
  twee	
  woorden	
  zijn	
  in	
  de	
  Hebreeuwse	
  grondtekst	
  
"thohoe"	
  en	
  "bohoe".	
  Maar	
  Jes	
  45:18	
  zegt	
  dat	
  Yahweh	
  de	
  wereld	
  niet	
  woest	
  of	
  "thoehoe"	
  
schiep.	
  Eigenlijk	
  zou	
  men	
  het	
  woordje	
  "was"	
  in	
  Gen	
  1:2	
  beter	
  vertalen	
  als	
  "werd".	
  Het	
  werd	
  
dus	
  woest	
  en	
  ledig	
  door	
  kwaadaardigheid	
  en	
  zonde.	
  De	
  zonde	
  van	
  satan	
  de	
  duivel	
  en	
  zijn	
  



gevallen	
  engelen	
  (demonen)	
  die	
  de	
  troon	
  wilden	
  overnemen	
  van	
  Yahweh.	
  En	
  dan,	
  zoals	
  
Yahweh	
  bij	
  alles	
  doet,	
  neemt	
  Hij	
  deze	
  ontaarde	
  situa5e	
  en	
  maakt	
  hij	
  het	
  de	
  grootste	
  kans	
  
voor	
  de	
  mensheid.	
  Yahweh	
  zou	
  Zichzelf	
  dus	
  als	
  het	
  ware	
  verlengen	
  aan	
  de	
  hand	
  van	
  Zijn	
  
Apart-­‐Gezeje	
  Geest,	
  in	
  de	
  mens.	
  Het	
  is	
  ontzagwekkend	
  om	
  daar	
  nog	
  maar	
  aan	
  te	
  denken!	
  
Maar	
  laten	
  we	
  daar	
  meer	
  over	
  lezen	
  in	
  de	
  SchriJ.	
  Eerst	
  Gen	
  1,	
  daar	
  schept	
  Élohiem	
  (de	
  
oorspronkelijke	
  correcte	
  Hebreeuwse	
  7tel	
  voor	
  de	
  Schepper)	
  elke	
  soort	
  binnen	
  de	
  
respec5evelijke	
  soort.	
  Hij	
  schiep	
  vee	
  naar	
  vee,	
  vogels	
  naar	
  vogels	
  en	
  vissen	
  naar	
  vissen	
  
(m.a.w.	
  de	
  gene5sch	
  onoverkombare	
  grenzen	
  tussen	
  soorten).	
  En	
  toch	
  zegt	
  1:26	
  dat	
  Élohiem	
  
zei	
  "Laat	
  ons	
  de	
  mens	
  maken	
  in	
  Ons	
  evenbeeld,	
  naar	
  Onze	
  gelijkenis".	
  Hij	
  maakte	
  de	
  mens	
  
dus	
  naar	
  de	
  Élohiem	
  soort.	
  Simpelweg	
  verbazingwekkend.	
  Ik	
  gaf	
  al	
  eerder	
  aan	
  dat	
  de	
  5tel	
  
voor	
  de	
  Schepper	
  dus	
  "Élohiem"	
  is,	
  dewelke	
  een	
  meervoudsvorm	
  is.	
  Wie	
  zijn	
  dan	
  die	
  
Élohiem?	
  Die	
  bestaat	
  uit	
  twee	
  eeuwige	
  wezens	
  die	
  we	
  door	
  andere	
  plaatsen	
  in	
  de	
  SchriJ	
  
kennen	
  als	
  Élohiem	
  de	
  Vader	
  "YAHWEH"	
  en	
  de	
  Zoon	
  van	
  Élohiem	
  "Yah(o)shjoea"	
  (historisch	
  
correcte	
  naam	
  van	
  "Jezus").	
  Zijn	
  zijn	
  één	
  in	
  gedachten,	
  denken	
  en	
  Geest	
  door	
  de	
  kracht	
  van	
  
de	
  Apart-­‐Gezeje	
  Geest.	
  De	
  Apart-­‐Gezeje	
  of	
  Heilige	
  Geest	
  is	
  de	
  kracht,	
  de	
  essen5e	
  die	
  de	
  
Vader	
  en	
  Zoon	
  verenigd	
  maar	
  het	
  heeJ	
  geen	
  eigen	
  wil	
  of	
  kracht	
  op	
  zich	
  los	
  van	
  de	
  Vader	
  of	
  
Zoon.	
  Het	
  idee	
  dat	
  de	
  Geest	
  wél	
  een	
  persoon	
  is	
  die	
  los	
  staat	
  van,	
  komt	
  niet	
  uit	
  de	
  SchriJ	
  
maar	
  stoelt	
  op	
  Oosters	
  heidendom.	
  
Als	
  men	
  er	
  Joh	
  17	
  op	
  naleest	
  dan	
  zien	
  we	
  Yah(o)sjoea'	
  (de	
  echte	
  naam	
  van	
  "Jezus")	
  zeggen	
  
dat	
  hij	
  en	
  de	
  Vader	
  één	
  zijn.	
  Nogmaals,	
  dit	
  is	
  niet	
  lejerlijk	
  bedoelt	
  maar	
  wil	
  zeggen	
  dat	
  ze	
  
één	
  zijn	
  in	
  denken,	
  gedachten	
  en	
  Geest.	
  Yahsjoea'	
  bad	
  nooit	
  tot	
  de	
  Heilige	
  Geest,	
  enkel	
  tot	
  
YAHWEH	
  de	
  Vader.	
  De	
  Heilige	
  Geest	
  is	
  de	
  kracht	
  van	
  YAHWEH,	
  geen	
  apart	
  wezen.	
  Dusdanig	
  
zijn	
  we	
  geschapen	
  in	
  het	
  beeld	
  van	
  de	
  Almach5ge	
  Élohiem	
  familie.	
  Gen	
  1:27	
  zegt	
  "En	
  
Élohiem	
  schiep	
  de	
  mens	
  in	
  Zijn	
  evenbeeld,	
  in	
  het	
  beeld	
  van	
  Élohiem	
  schiep	
  Hij	
  hem.	
  Hij	
  
schiep	
  hen	
  man	
  en	
  vrouw."
Is	
  er	
  dan	
  iets	
  dat	
  nog	
  mooier	
  kan	
  zijn	
  dan	
  geschapen	
  te	
  zijn	
  in	
  het	
  beeld	
  van	
  de	
  Almach5ge	
  
Schepper	
  van	
  het	
  universum?
Er	
  is	
  maar	
  één	
  probleem.	
  We	
  weten	
  dat	
  de	
  mensheid,	
  niet	
  lang	
  na	
  de	
  schepping,	
  door	
  Adam	
  
en	
  Hawa,	
  de	
  keuze	
  maakten	
  om	
  YAHWEH	
  niet	
  te	
  gehoorzamen	
  en	
  hun	
  eigen	
  zin	
  te	
  doen.	
  In	
  
Genesis	
  3	
  is	
  hier	
  meer	
  over	
  te	
  lezen.	
  Na	
  de	
  zonde	
  van	
  Adam	
  en	
  Hawa,	
  sneden	
  zij	
  YAHWEH	
  de	
  
Vader	
  af	
  van	
  de	
  mensheid	
  omwille	
  van	
  de	
  zonde.
Jes	
  59:1-­‐2	
  Zie,	
  de	
  hand	
  van	
  YAHWEH	
  is	
  niet	
  te	
  kort	
  om	
  te	
  verlossen,	
  en	
  zijn	
  oor	
  niet	
  te	
  
onmachPg	
  om	
  te	
  horen,	
  maar	
  uw	
  ongerechPgheden	
  zijn	
  het,	
  die	
  scheiding	
  brengen	
  tussen	
  
u	
  en	
  uw	
  Elohiem,	
  en	
  uw	
  zonden	
  doen	
  zijn	
  aangezicht	
  voor	
  uw	
  verborgen	
  zijn,	
  zodat	
  Hij	
  niet	
  
hoort.
Zonde	
  heet	
  ons	
  afgesneden	
  van	
  YAHWEH	
  sinds	
  de	
  schepping.	
  Hij	
  heeJ	
  de	
  mens	
  al	
  duizenden	
  
jaren	
  toegestaan	
  om	
  hun	
  eigen	
  regeringen,	
  economische	
  maatregelen,	
  scholen	
  en	
  zelfs	
  
religies	
  te	
  maken.	
  Maar	
  eenmaal	
  de	
  6	
  000	
  jaar	
  voleindigd	
  zijn	
  (en	
  dat	
  komt	
  dichter)	
  ,	
  keert	
  
Yahsjoea'	
  de	
  Messias	
  terug	
  naar	
  de	
  aarde	
  om	
  duizend	
  jaar	
  lang	
  in	
  vrede	
  te	
  heersen.	
  Op	
  
19:11-­‐16	
  en	
  Op	
  20:4-­‐6	
  "Zalig	
  en	
  heilig	
  is	
  hij,	
  die	
  heel	
  heeW	
  de	
  tweede	
  dood	
  geen	
  macht,	
  
maar	
  zij	
  zullen	
  priesters	
  van	
  Elohiem	
  en	
  van	
  Messias	
  zijn	
  en	
  zij	
  zullen	
  met	
  Hem	
  als	
  
koningen	
  heersen	
  die	
  duizend	
  jaren."
Hoe	
  weet	
  ik	
  zeker	
  dat	
  YAHWEH	
  een	
  7	
  000	
  jaar	
  plan	
  heeJ	
  waarvan	
  6	
  000	
  naar	
  de	
  mens	
  gaat	
  
en	
  1	
  000	
  naar	
  de	
  heerschappij	
  van	
  de	
  Messias?	
  In	
  de	
  eerste	
  plaats	
  lees	
  je	
  de	
  verzen	
  die	
  het	
  
hebben	
  over	
  die	
  heerschappij	
  van	
  de	
  Messias	
  met	
  zijn	
  volgelingen.	
  Daarnaast	
  schiep	
  Yahweh	
  
de	
  hemelen	
  en	
  aarde	
  in	
  zes	
  dagen	
  en	
  Hij	
  nam	
  rust	
  op	
  de	
  zevende	
  dag	
  of	
  de	
  sjabbath.	
  Zo	
  ook	
  
heeJ	
  Hij	
  de	
  mens	
  toegelaten	
  om	
  6	
  000	
  jaar	
  lang	
  hun	
  eigen	
  onrechtvaardige	
  systeem	
  uit	
  te	
  



voeren,	
  waarna	
  het	
  zevende	
  millenium	
  komt,	
  dewelke	
  de	
  sjabbath	
  van	
  rust	
  is,	
  rust	
  van	
  dit	
  
onrechtvaardige	
  systeem.	
  Het	
  zal	
  een	
  rustperiode	
  zijn	
  van	
  zonde,	
  zorgen,	
  oorlog	
  en	
  ziekte.	
  
Jes	
  35:3-­‐10	
  verhaalt	
  van	
  deze	
  prach5ge	
  5jd	
  wanneer	
  de	
  lamme	
  wandelt,	
  de	
  blinde	
  ziet	
  en	
  de	
  
dove	
  hoort.	
  Dit	
  is	
  zowel	
  geestelijk	
  als	
  fysiek.	
  Zonde	
  zal	
  daarnaast	
  ook	
  afwezig	
  zijn.	
  Dan	
  2:44	
  
zegt	
  dat	
  het	
  Koninkrijk	
  van	
  Yahsjoea'	
  alle	
  aardse	
  koninkrijken	
  zal	
  aan	
  diggelen	
  slaan	
  die	
  nog	
  
zullen	
  overblijven	
  bij	
  zijn	
  wederkomst.	
  De	
  Messias	
  zelf,	
  Yahsjoea',	
  zal	
  de	
  koning	
  zijn	
  van	
  de	
  
hele	
  aarde	
  en	
  regeren	
  vanuit	
  Jeruzalem.	
  Daarom	
  deed	
  Yahsjoea'	
  zoveel	
  wonderen	
  en	
  
genezingen	
  op	
  de	
  sjabbathdag	
  want	
  die	
  dag	
  stelt	
  de	
  laatste	
  duizend	
  jaar	
  voor	
  van	
  het	
  zeven	
  
duizend	
  jarige	
  plan.	
  Het	
  is	
  dus	
  volgens	
  de	
  SchriJ	
  een	
  5jd	
  van	
  volledig	
  herstel,	
  zowel	
  geestelijk	
  
als	
  fysiek.	
  
Daarnast	
  spreekt	
  2	
  Pet	
  3:3-­‐4	
  ook	
  van	
  dat	
  zeven	
  duizend	
  jarige	
  plan.	
  Hij	
  schreef	
  dat	
  er	
  
spojers	
  zullen	
  komen	
  in	
  de	
  laatste	
  dagen	
  die	
  de	
  wederkomst	
  in	
  twijfel	
  zouden	
  trekken.	
  
Verder	
  in	
  verzen	
  8	
  en	
  9,	
  wordt	
  er	
  gezegd	
  dat	
  één	
  dag	
  bij	
  de	
  Almach0ge	
  is	
  als	
  duizend	
  jaar	
  
en	
  duizend	
  jaar	
  als	
  één	
  dag.	
  Dus	
  opnieuw	
  zien	
  we	
  dit	
  patroon	
  van	
  zes	
  dagen	
  schepping	
  en	
  
daarna,	
  sjabbath	
  rust.	
  Zesduizend	
  jaarzonde	
  en	
  daarna,	
  Messiaanse	
  heerschappij.	
  Dit	
  
betekent	
  dat	
  in	
  de	
  komene	
  jaren,	
  indien	
  wij	
  in	
  leven	
  zijn,	
  wij	
  het	
  meest	
  ontzagwekkende	
  
moment	
  in	
  de	
  geschiedenis	
  zullen	
  aanschouwen.	
  De	
  wederkomst	
  van	
  Yahsjoea'	
  ben	
  Yahweh.	
  
Maar	
  laat	
  je	
  niet	
  voor	
  de	
  gek	
  houden!	
  De	
  Bijbel	
  geeJ	
  aan	
  dat	
  er	
  eerst	
  een	
  valse	
  messias	
  
moet	
  komen	
  die	
  zegt	
  de	
  echte	
  te	
  zijn.	
  Op	
  13:11-­‐18	
  zegt	
  dat	
  hij	
  ervoor	
  zal	
  zorgen	
  dat	
  de	
  hele	
  
wereld	
  een	
  teken	
  zal	
  accepteren	
  op	
  het	
  hand	
  of	
  voorhoofd,	
  om	
  de	
  eind5jd	
  één-­‐wereld-­‐
regering	
  te	
  aanbidden.	
  Deze	
  technologie	
  wordt	
  nu	
  volop	
  ontwikkelt,	
  het	
  is	
  al	
  in	
  gebruik	
  bij	
  
dieren	
  en	
  zelfs	
  mensen.	
  Neem	
  dit	
  teken	
  niet	
  aan,	
  zelfs	
  al	
  moet	
  je	
  honger	
  lijden!	
  Wie	
  dan	
  ook	
  
dit	
  teken	
  aanneemt,	
  zal	
  geen	
  eeuwig	
  leven	
  ontvangen!	
  De	
  echte	
  Messias	
  zal	
  komen	
  net	
  zoals	
  
hij	
  aangaf	
  in	
  Hand	
  1:10-­‐14:	
  	
  "Deze	
  Yahsjoea',	
  die	
  van	
  u	
  opgenomen	
  is	
  naar	
  de	
  hemel,	
  zal	
  op	
  
dezelfde	
  wijze	
  wederkomen,	
  als	
  gij	
  Hem	
  ten	
  hemel	
  hebt	
  zien	
  varen."
Dit	
  slaat	
  op	
  Zecheria	
  14:3-­‐4.

WAT	
  NU?

We	
  hebben	
  dan	
  wel	
  al	
  gezien	
  dat	
  het	
  plan	
  van	
  YHWH	
  inhoudt	
  dat	
  Hij	
  zichzelf	
  als	
  het	
  ware	
  
'voortplant'	
  in	
  de	
  mensheid,	
  toch	
  is	
  er	
  één	
  onderdeel	
  die	
  ontbreekt	
  waarvan	
  we	
  moeten	
  op	
  
de	
  hoogte	
  zijn,	
  willen	
  we	
  duizend	
  jaar	
  lang	
  regeren	
  samen	
  met	
  Yahsjoea'.	
  Toen	
  Yahweh	
  
levensadem	
  aan	
  de	
  mens	
  gaf,	
  maakte	
  Hij	
  van	
  ons	
  een	
  levende	
  ziel,	
  zie	
  Gen	
  2:7.	
  Wat	
  men	
  
vertaalt	
  als	
  ziel	
  is	
  in	
  het	
  Hebreeuws	
  "nefesj"	
  en	
  betekent	
  "een	
  leven	
  wezen".	
  Leven	
  kan	
  
slechts	
  van	
  YAHWEH	
  voortkomen	
  en	
  slechts	
  Hij	
  kan	
  het	
  van	
  ons	
  afnemen.	
  Maar	
  om	
  lejerlijk	
  
een	
  kind	
  van	
  de	
  Levende	
  Élohiem	
  te	
  worden,	
  moet	
  men	
  eerst	
  gedoopt	
  worden	
  met	
  water	
  én	
  
Geest.	
  Yahsjoea'	
  zelf	
  zei	
  in	
  Joh	
  3:5	
  "indien	
  een	
  mens	
  niet	
  geboren	
  wordt	
  uit	
  water	
  en	
  Geest,	
  
is	
  hij	
  niet	
  in	
  staat	
  om	
  het	
  koninkrijk	
  van	
  YAHWEH	
  binnen	
  te	
  gaan."
Dat	
  is	
  het!	
  Geen	
  uitzonderingen!	
  Tenzij	
  je	
  door	
  water	
  gedoopt	
  werd	
  (de	
  "kinderdoop"	
  telt	
  
niet	
  meer	
  en	
  staat	
  nergens	
  in	
  de	
  Bijbel	
  maar	
  enkel	
  en	
  alleen	
  de	
  volwassen	
  doop)	
  en	
  handen	
  
werd	
  opgelegd	
  door	
  een	
  ouderling	
  van	
  Yahweh,	
  om	
  de	
  Apart-­‐Gezeje	
  Geest	
  te	
  ontvangen,	
  
kan	
  je	
  Zijn	
  Koninkrijk	
  niet	
  binnen.	
  Als	
  men	
  het	
  woord	
  doop	
  opzoekt	
  in	
  een	
  Bijbels	
  
woordenboek,	
  dan	
  ziet	
  men	
  dat	
  het	
  gaat	
  over	
  een	
  volledige	
  onderdompeling	
  en	
  niet	
  zomaar	
  
sprinkelen.	
  Wanneer	
  je	
  onder	
  water	
  gaat	
  bij	
  de	
  de	
  doop,	
  dan	
  stelt	
  dat	
  voor	
  dat	
  je	
  sterJ	
  aan	
  
deze	
  wereld	
  en	
  de	
  rebellie	
  van	
  Adam	
  en	
  Hawa	
  door	
  satan,	
  en	
  de	
  Apart-­‐Gezeje	
  Geest	
  
ontvangt.	
  Bij	
  de	
  wederkomst	
  van	
  Yahsjoea',	
  wordt	
  men	
  dan	
  gelijk	
  aan	
  een	
  geestelijk	
  wezen.	
  
Dan	
  ben	
  je	
  eccht	
  een	
  kind	
  van	
  de	
  Levende	
  Élohiem.	
  Hoe	
  ontzagwekkend!
Na	
  de	
  water	
  doop	
  legt	
  een	
  ouderling	
  van	
  Yahweh	
  (Hand	
  8:12-­‐19)	
  de	
  handen	
  op	
  en	
  zodanig	
  



gaat	
  het	
  zaad	
  van	
  YAHWEH	
  in	
  jou	
  leven	
  door	
  de	
  Apart-­‐Gezeje	
  Geest.	
  Dan	
  is	
  het	
  de	
  bedoeling	
  
dat	
  je	
  net	
  als	
  een	
  kind	
  in	
  de	
  baarmoeder,	
  groeit	
  in	
  de	
  genade	
  en	
  kennis	
  van	
  onze	
  Meester	
  en	
  
Verlosser	
  Yahsjoea'	
  de	
  Messias	
  tot	
  aan	
  zijn	
  wederkomst.
Meer	
  kan	
  je	
  daarover	
  lezen	
  in	
  1	
  Kor	
  15:42-­‐55.	
  Daar	
  staat	
  geschreven	
  dat	
  we	
  geboren	
  worden	
  
in	
  vergangkelijkheid	
  maar	
  opstaan	
  in	
  overgangkelijkheid.	
  Geboren	
  in	
  oneer	
  maar	
  verrezen	
  in	
  
glorie.	
  Geboren	
  in	
  zwakte,	
  verrezen	
  in	
  kracht.	
  Dat	
  is	
  de	
  hoop	
  der	
  opstanding.	
  Net	
  zoals	
  
Yahsjoea'	
  opstond	
  als	
  onsterfelijke	
  geest	
  na	
  drie	
  dagen	
  en	
  drie	
  nachten	
  in	
  het	
  graf,	
  zo	
  ook	
  
zullen	
  wij	
  opstaan	
  in	
  onsterfelijkheid	
  bij	
  de	
  opstanding.
Joh	
  3:5	
  	
  tenzij	
  iemand	
  geboren	
  wordt	
  uit	
  water	
  en	
  Geest,	
  kan	
  hij	
  het	
  Koninkrijk	
  van	
  
YAHWEH	
  niet	
  binnengaan.
Maar	
  eerst	
  moeten	
  we,	
  naar	
  Hand	
  2:38-­‐39,	
  geloof	
  hebben	
  in	
  Yahsjoea'	
  en	
  OMKEREN	
  van	
  
onze	
  zonden	
  en	
  gedoopt	
  worden	
  in	
  zijn	
  Naam.	
  We	
  worden	
  dus	
  verlost	
  door	
  de	
  genade	
  van	
  
het	
  geloof	
  in	
  Yahsjoea'.	
  De	
  mens	
  kan	
  niets	
  doen	
  om	
  eeuwig	
  leven	
  aangeboden	
  te	
  krijgen.	
  Het	
  
is	
  een	
  gra5s	
  geschenk	
  van	
  YAHWEH	
  en	
  toch	
  zijn	
  wij	
  verplicht	
  van	
  Yahweh	
  om	
  bepaalde	
  
dingen	
  te	
  doen	
  om	
  dit	
  geschenk	
  te	
  ontvangen	
  en	
  het	
  bij	
  te	
  houden.	
  Hand	
  5:32	
  zegt	
  dat	
  
YAHWEH	
  Zijn	
  Geest	
  geeJ	
  aan	
  hen	
  die	
  Hem	
  GEHOORZAMEN.	
  
Rom	
  8:6-­‐17	
  "Indien	
  iemand	
  echter	
  de	
  Geest	
  van	
  Messias	
  niet	
  heeW,	
  die	
  behoort	
  Hem	
  niet	
  
toe.	
  Indien	
  Messias	
  in	
  u	
  is,	
  dan	
  is	
  wel	
  het	
  lichaam	
  dood	
  vanwege	
  de	
  zonde,	
  maar	
  de	
  geest	
  
is	
  leven	
  vanwege	
  de	
  gerechPgheid."
Men	
  kan	
  alleen	
  die	
  Geest	
  ontvangen	
  door	
  de	
  waterdoop	
  (enkel	
  als	
  volwassene)	
  en	
  de	
  
handenoplegging.	
  Dat	
  kan	
  pas	
  komen	
  nadat	
  men	
  oprecht	
  tot	
  inkeer	
  is	
  gekomen	
  van	
  de	
  
vleselijke	
  menselijke	
  aard,	
  dewelke	
  vijandschap	
  is	
  tegen	
  YAHWEH.	
  Door	
  de	
  Geest	
  kan	
  er	
  dan	
  
een	
  verandering	
  teweeg	
  gebracht	
  worden.	
  Die	
  verandering	
  is	
  een	
  mysterie	
  van	
  YAHWEH,	
  
namelijk	
  Yahsjoea'	
  in	
  jou,	
  de	
  hoop	
  tot	
  eer.	
  Lees	
  zeker	
  Romeinen	
  6,	
  daar	
  staat	
  meer	
  te	
  lezen	
  
over	
  de	
  nieuwe	
  mens	
  die	
  men	
  dient	
  te	
  worden	
  na	
  de	
  doop,	
  totdat	
  je	
  volledig	
  Geest	
  wordt	
  bij	
  
de	
  opstanding.	
  Maar,	
  zoals	
  Yahsjoea'	
  al	
  zei	
  in	
  Maj	
  10,	
  dat	
  kan	
  pas	
  komen	
  indien	
  je	
  jouw	
  
eigen	
  ik	
  dagelijks	
  verloochent	
  en	
  het	
  hout	
  opneemt	
  en	
  hem	
  volgt	
  en	
  zo	
  niet,	
  pas	
  jij	
  niet	
  in	
  
Zijn	
  Koninkrijk.
Ten	
  5jde	
  van	
  de	
  doop	
  wordt	
  ons	
  leven	
  door	
  YAHWEH	
  Zelf	
  gekocht,	
  d.m.v.	
  het	
  bloed	
  van	
  Zijn	
  
Zoon.	
  Dat	
  is	
  niet	
  iets	
  wat	
  men	
  licht	
  moet	
  opnemen.	
  We	
  moeten	
  onze	
  vleselijke	
  verlangens	
  
verloochenen	
  en	
  leven	
  door	
  de	
  Heilige	
  Geest	
  in	
  ons.	
  We	
  moeten	
  die	
  laten	
  groeien	
  zoals	
  een	
  
kind	
  in	
  de	
  buik	
  van	
  de	
  moeder.	
  Open	
  14:12	
  "Hier	
  blijkt	
  de	
  volharding	
  der	
  heiligen,	
  die	
  de	
  
geboden	
  van	
  YAHWEH	
  en	
  het	
  geloof	
  in	
  Yahshua	
  bewaren."
Na	
  de	
  doop	
  gehoorzaam	
  je	
  de	
  10	
  Woorden	
  (in	
  de	
  verkeerde	
  christelijke	
  weergave	
  "10	
  
geboden").	
  Waaronder	
  de	
  Vader	
  elke	
  zevende	
  dag	
  (zaterdag)	
  eren	
  als	
  zijnde	
  Schepper	
  van	
  
het	
  universum.	
  Miljarden	
  beweren	
  christen	
  te	
  zijn	
  maar	
  hoeveel	
  onder	
  hen	
  zijn	
  bereid	
  om	
  
die	
  10	
  Woorden	
  te	
  gehoorzamen?	
  Ze	
  zullen	
  elk	
  excuus	
  mogelijk	
  verzinnen	
  om	
  maar	
  niet	
  Zijn	
  
Woord	
  te	
  gehoorzamen.	
  De	
  sjabbathdag	
  is	
  de	
  dag	
  die	
  Yahweh	
  heeJ	
  apart	
  gezet	
  om	
  aan	
  te	
  
tonen	
  wie	
  de	
  enige	
  bestaande	
  Élohiem	
  van	
  het	
  universum	
  is.	
  Het	
  is	
  een	
  'heilige'	
  of	
  apart-­‐
gezeje	
  dag.	
  Wat	
  YAHWEH	
  heeW	
  apart-­‐gezet	
  kan	
  de	
  mens	
  niet	
  ordinair	
  maken.	
  Zelfs	
  
Yahsjoea'	
  de	
  Zoon	
  van	
  Yahweh,	
  verwees	
  naar	
  zichzelf	
  als	
  zijnde	
  de	
  Meester	
  van	
  de	
  sjabbath,	
  
Mar	
  2:28.	
  Er	
  is	
  niet	
  één	
  vers	
  in	
  de	
  hele	
  Bijbel	
  die	
  aantoont	
  dat	
  de	
  sjabbath	
  veranderde	
  naar	
  
zondag.	
  Maar	
  een	
  Romeinse	
  heerser	
  genaamd	
  Constan5jn	
  veranderde	
  wel	
  de	
  Heilige	
  
sjabbath	
  van	
  Yahweh	
  naar	
  zondags-­‐verering	
  rond	
  325	
  n.	
  Ch.	
  Dat	
  vond	
  300	
  jaar	
  na	
  de	
  dood	
  
van	
  Yahsjoea'	
  plaats.	
  Hij	
  deed	
  dit	
  ter	
  ere	
  van	
  de	
  'eerbare	
  dag	
  van	
  de	
  zon'.	
  Dit	
  is	
  ook	
  het	
  
moment	
  van	
  de	
  week,	
  doorheen	
  de	
  geschiedenis,	
  waar	
  vele	
  culturen	
  zoals	
  Egypte	
  en	
  
Babylon,	
  de	
  Baal	
  aanbaden,	
  op	
  zondag.	
  Onze	
  Meester	
  Yahsjoea'	
  eerde	
  de	
  sjabbath,	
  zo	
  ook	
  



eerden	
  de	
  apostelen	
  de	
  sjabbath.	
  Het	
  is	
  een	
  van	
  de	
  eeuwige	
  wejen	
  van	
  YAHWEH,	
  met	
  Zijn	
  
eigen	
  vinger	
  geschreven.	
  Ga	
  je	
  verder	
  mee	
  met	
  de	
  meerderheid?	
  Of	
  durf	
  je	
  op	
  te	
  staan	
  en	
  de	
  
Almach5ge	
  YAHWEH	
  van	
  het	
  universum	
  te	
  gehoorzamen?	
  Wil	
  je	
  regeren	
  met	
  Yahshua	
  de	
  
Messias	
  gedurende	
  zijn	
  duizend	
  jarig	
  Koninkrijk?	
  Wees	
  dan	
  een	
  getrouwe	
  dienaar	
  en	
  
gehoorzaam	
  de	
  geboden	
  van	
  YAHWEH!
Indien	
  het	
  nog	
  niet	
  gebeurd	
  is,	
  kom	
  tot	
  inkeer	
  en	
  laat	
  je	
  dopen	
  in	
  de	
  naam	
  van	
  Yahsjoea'	
  de	
  
Messias	
  zodat	
  je	
  het	
  gra5s	
  geschenk	
  van	
  het	
  eeuwige	
  leven	
  kan	
  ontvangen	
  door	
  Zijn	
  Apart-­‐
Gezeje	
  Geest.	
  Zeg	
  luidop	
  dat	
  het	
  bloed	
  van	
  Yahsjoea'	
  heeJ	
  overwonnen.	
  Word	
  vandaag	
  nog	
  
toegewijd	
  want	
  de	
  5jd	
  5kt.	
  De	
  grote	
  verdrukking	
  breekt	
  aan!	
  Stel	
  niet	
  uit!	
  Zoek	
  YAHWEH	
  nu	
  
Hij	
  nog	
  kan	
  gevonden	
  worden!

Indien	
  u	
  graag	
  een	
  gra5s	
  tape	
  i.v.m.	
  tot	
  inkeer	
  komen	
  of	
  het	
  veranderen	
  van	
  sjabbath	
  naar	
  
zondag,	
  ontvangt	
  dan	
  schrijJ	
  u.	
  Daarnaast	
  wil	
  je	
  graag	
  weten	
  wat	
  YAHWEH	
  vertelt	
  over	
  
Amerika	
  in	
  profe5e,	
  schrijf	
  ons	
  dan	
  zeker	
  ook	
  voor	
  de	
  tape	
  "Who	
  is	
  Babylon?"

Mab	
  10	
  :8	
  Om	
  niet	
  hebt	
  gij	
  het	
  ontvangen,	
  geeW	
  het	
  om	
  niet.
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